
Op dinsdag 17 mei kan je komen kijken naar de nieuwe theaterproductie van De

Cirkel: SAMEN. Een voorstelling die jong en oud zal bekoren.

Het stuk is gebaseerd op het boek "Een melodie van ijzer en staal" van Benjamin

Lacombe. Het verhaal gaat over Sofie, gespeeld door Ank Van Loon. Sofie groeit

op in een drukke stad en krijgt geen aandacht van haar ouders. Op een dag

verschijnt er een circus in de stad en verandert het leven van Sofie voorgoed.

SAMEN wordt gespeeld door 10 geweldige acteurs van de Cirkelgroep 'op het

podium'. De djembégroep zorgt voor een kort intermezzo, en ook de muziekgroep

laat zich van z'n beste kant zien. Achter de schermen wordt er druk gewerkt door

de crea- en kunstgroepen en de klusploeg. Het is dus écht een voorstelling die

door iedereen SAMEN wordt gemaakt.

Wanneer: dinsdag 17 mei om 14u30 en om 19u

Waar: Keizershof, Emile Vanderveldelaan 25, Niel

Tickets bestellen: stuur een mailtje naar de.cirkel@pegode.be, 8 euro per ticket.
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Wij staan in de kou

De Cirkel presenteert...

Wim, Tom, Casper, Bert, Joke, Ellen, Pieter, Jens, David, Lies, Mickey, Edwige, Nathalie, Laura, S., Tijs, Niels, Bieke, K., Mauro en Kristi. Samen

met zoveel anderen staan zij nog steeds in de kou. Ze wachten op een (verhoogd) budget om op eigen benen te kunnen staan, met de

ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Maar in prioriteitengroep 2 of 3 hebben ze geen enkel perspectief. Dat maakt hen, hun ouders

en ons boos. Samen met fotograaf Bas Burm maakten we deze foto's. Die deelden we ook op onze facebookpagina en onze website (zie

https://bit.ly/in_de_kou). Sta jij ook nog steeds in de kou? Wil jij ook een foto van jezelf laten nemen om overal te delen? Of wil je een van

deze foto's in het groot laten afdrukken om als affiche te gebruiken? Stuur een mailtje naar communicatie@pegode.be of bel 03/844 95 95.

Verantwoordelijke uitgever: Pegode vzw - Klaartje Brits, Antwerpsesteenweg 62, 2550 Kontich



'Quiz'tig met muziek

Koken en eten

In Dagwerking Waarloos dachten ze: "Het is niet omdat je bij het kookatelier hoort, dat je zelf altijd in de potten moet roeren." Dus in plaats

van zelf iets te maken, speelden ze eens een keer een spel rond koken.

De cliënten moesten opdrachten uitvoeren, zoals zelf een koksmuts maken, een tekening maken rond koken, voor elke letter van het

alfabet ingrediënten en kookmateriaal zoeken, blind proeven en kruiden raden door enkel te ruiken. Ze schreven ook een gedicht over

koken:

Soep voor bij uw boke? Kom dan zeker eens koken.

Nadenken, creëren, dat is ook leren.

Koken is fijn, om bij jou te zijn!

'Treintist' Joel is verhuisd

In Woonproject Boechout is stagiair Jasper aan de slag. Hij

organiseerde een muziekquiz voor de bewoners.

Amber, Annelies, Asma, Tilly, Géraud, Nadine en Maxime

hebben zich geweldig geamuseerd, en iedereen heeft wel

enkele liedjes juist geraden.

Bedankt, Jasper!

Joel, een van de cliënten van de Emiliushoeve, is verhuisd naar zijn eigen huisje

in Lier. Dat huisje staat in de tuin van zijn pleegzus Roosje.

Misschien wisten jullie dit al: Joel is niet autistisch, maar wel 'treintistisch'. Kom

je bij hem op bezoek, dan zal je zijn bed of zijn keukentje moeten zoeken, want

eigenlijk is zijn woning een heus treinmuseum. Joel verhuisde zijn 'paspop-

personeel' mee naar Lier. Zo is het daar extra gezellig en zal de trein altijd op

tijd vertrekken.

Ben jij ook een echte treinliefhebber? Spreek dan zeker eens af bij Joel in Lier.

De inkom is gratis, en Joel doet niet liever dan zijn passie voor treinen delen.

Je mag Joel altijd bellen of whatsappen, dat vindt hij reuze gezellig: 0499326168.



Kort en krachtig

Sinds 1 maart werkt Dirk Jaeken als nieuwe

leidinggevende bij Parachute. Dirk is

maatschappelijk werker en werkte al in

verschillende organisatie

in de sector, onder

andere 20 jaar bij CAW

Antwerpen. Hij is vader

van drie kinderen en

woont met zijn partner

in Hove. Als fervent

fietser reist hij in zijn

vrije tijd door Europa, of

wat verder.

Lea, die in Woonproject

Boechout woont, werd op

6 maart 70 jaar. Dat werd

goed gevierd. Proficiat,

Lea!

Het is bijna Pasen!

Nochtans, hier op de

foto zie je niet de

Paashaas, wel het

allerliefste konijn van

Karin op de

Emiliushoeve.

Infoavond vrije ruimte

In de Kromstraat in Ranst en in de

Muizenheuvelstraat in Oelegem vind je de

assistentiewoningen van Assira. Hier kan je

ook komen wonen als persoon met een

beperking.

Wil je graag op eigen benen staan en een plek

hebben voor jezelf? Heb je daarbij nood aan

iemand die je op afgesproken momenten

ondersteunt? Heb je een persoonsvolgend

budget of kan je beroep doen op RTH

(rechtstreeks toegankelijke hulp)? Dan is deze plek zeker iets voor jou!

Hier woon je in je eigen studio met een woon- en leefruimte, een ingerichte keuken

en badkamer en een aparte slaapkamer. Je hebt ook een eigen berging en

dakterras. Van de gemeenschappelijke ruimtes (de tuin, de fitnessruimte, enz.) mag

je ook gebruikmaken. De huurprijs voor het appartement betaal je met je eigen

inkomen. Assira zorgt voor de praktische ondersteuning. Er is een conciërge

aanwezig waarbij je terecht kunt voor kleine praktische zaken: een poetshulp

regelen, inkopen doen voor jou wanneer je ziek bent, enz. Je kan deelnemen aan

activiteiten die georganiseerd worden en je krijgt een alarmtoestel waarmee je 24u

op 24 iemand van Assira kan bereiken in geval van nood. Deze ondersteuning

betaal je vanuit je inkomen of van je persoonsvolgend budget.

Op afgesproken tijdstippen komt er een woonbegeleid(st)er van Pegode langs. Hij

of zij kan je helpen met je administratie, om je vrije tijd in te plannen of om

vaardigheden aan te leren. Deze ondersteuning betaal je met je persoonsvolgend

budget of via RTH.

Heb je interesse om hier te wonen? Er is nog een plek vrij! Op
dinsdag 3 mei houden we een infomoment over deze vrije ruimte.
Kom zeker eens langs!

Wanneer? Dinsdag 3 mei, 19u30.

Waar? Het Vriendenhuis, A. Van den Sandelaan 2, Schilde.

Inschrijven? Stuur een mailtje naar info@pegode.be

Kunst in de kijker

Erik Talboom woont in het Woonproject in Hemiksem en is deelnemer bij
(W)onderweg. Hij maakt regelmatig nieuwe kunstwerken. Deze maand werkte hij
onder andere aan een poppy zelfportret (ets), een ingekleurde ets van de fietsersbrug
in Antwerpen en 'Barbie's Traumhaus' (olieverf op doek).

Tibi uit Edegem is nog

steeds naar een

vrijwilliger om samen

op stap te gaan, of om

gezellig thuis een cake

te bakken of een

babbeltje te slaan. Heb

je interesse in de

Joodse cultuur, dan is

dat mooi

meegenomen (maar het is zeker geen must).

Zegt het jou wel wat om vrijwilliger te zijn bij

Tibi? Stuur zijn woonbegeleidster Paulien een

mailtje: paulien.cuvelie@pegode.be



Pret en verzet

Een van de paaseieren is nog helemaal wit. Kan jij het vinden?

Inktvis

Ringvinger

Pindakaas


